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Voor Sartre wordt de menselijke werkelijkheid (de mens als voor-zich), zo leren
we in het eerste hoofdstuk, in wezen gekenmerkt door een (existentieel) gemis,
een niet-zijn. Die mens als voor-zich is tijdruimtelijk contingent en door
gebrekkigheid getekend: het is een hier en niet elders, een nu tussen-een nog-niet
(toekomst) en een niet-meer (verleden), enzovoort. De condition humaine wordt
hiermee louter negatief beschreven. Eerder echter dan een affirmatie van deze
negativiteit, is de Sartriaanse mens vooral diegene die streeft naar de vernietiging
ervan. Reeds in het eerste hoofdstuk neemt de hyperdialectische invulling van de
mens als een vervlechting van Zijn en Niet dus zijn vorm aan, en wordt ook de
minachting waarvan sprake in de ondertite] gepreciseerd: Sartre minacht de mens
in zijn gebrekkigheid en eindigheid. Het is de minachting die het hoofdpersonage
van Sartres roman De Walging voelt voor het menselijk-al-te-menselijke
humanisme van de autodidact. En het is ook de minachting die de weg vrijmaakt
voor een goddelijk humanisme, aldus Van Kerckhove, waarin de mens zich aan
zijn werkelijkheid onttrekt — of die vernietigt — en zichzelf overstijgt in de richting
van het ideaal, de oneindigheid, het goddelijke.

In het tweede hoofdstuk gaat de auteur in op die conceptualisering van
de mens als overstijgend (en dus ook vernietigend) wezen. Hier komen we ook
meteen bij een van de centrale punten van het Sartriaanse existentialisme. De
auteur bespreekt de mens die veroordeeld is tot vrijheid, die doorheen de opheffing
van zijn (onvrije, werkelijke) conditie vrij-te-zijn heeft, de mens ook die zich
dankzij en (niet ondanks) zijn gemis in de richting van het verlangen (het gemiste)
kan werpen. “De mens” in die zin “is louter streven om God te worden™ (p. 20).
In confrontatic met de ander — waar in het tweede hoofdstuk ook uitvoerig op
ingegaan wordt — neemt deze dialectische beweging de vorm aan van een
overstijgen en een overstegen worden: in het overstegen worden door de ander
ontstaat in één en dezelfde beweging een tekort (een onvrijheid), en een verlangen
of motief dit tekort te overstijgen/vernietigen. Dit maakt (de confrontatie met) die
ander meteen ook noodzakelijk, daar die constitutief is voor de hyperdialectiek
waarin de mens die vrij-te-zijn heeft zich beweegt. Hier slaagt Van Kerckhove erin
op glasheldere wijze uit te leggen hoe de minachting voor de werkelijkheid
geenszins het samenleven met de ander in de weg staat, integendeel.

In de daaropvolgende hoofdstukken verduidelijkt de auteur een aantal
ideeén die reeds werkzaam waren in de analyse van de mens als een continu
streven naar het Goddelijke, i.e. als overstijging van het tekort. We vermelden ze
hier, maar gaan er niet dieper op in. In hoofdstuk 3 krijgen we een verheldering
van het waar-naar-toe van de overstijging, i.e., haar beweging vanuit het gemis, in
de richting van het gemiste. In hoofdstuk 4 gaat Van Kerckhove in op de idee van
een ‘circulaire dialectiek’, zoals die is geimpliceerd in de conceptualisering van
de mens als een wezen waarin determinatie (onvrijheid) en negatie
(vernietiging/overstijging) hyperdialectisch — d.i. zonder synthetisch eindpunt —
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Worden in een Veranderende Samenleving, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 2014. De
licentiaatsverhandeling van Christian Van Kerckhove (ingediend in 1986 voor het behalen
van de graad van licentiaat in de wijsbegeerte aan de Ugent) is getiteld: Het Narcisme van
de Oneindigheid: Inleidende Beschouwingen tot de Bewijsvoering van de Werkzaamheid
van het Ideaal van het Narcisme van de Oneindigheid aan de Hand van de Werken van

J.P.-Sartre en J. Lacan.
2 Jean-Paul Sartre, L 'existentialisme est un Humanisme, Paris, Gallimard 1996 [1946].




