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verschaffen die nuttig is voor de praktijk, vandaar de aandacht voor de passies of
aandoeningen versus een leven onder leiding van de rede. Dit resulteert in het
onderscheid tussen een intrinsieke en een extrinsieke motivatietheorie: wie zich
door zijn passies laat leiden is extrinsiek (door oorzaken van buitenaf)
gemotiveerd terwijl wie leeft volgens de voorschriften van de rede, leeft vanuit
zijn eigen denkkracht en vermogen. Het realisme van Spinoza komt uit deze
teksten duidelijk naar voor: de gedachte — dat passies niet mogen worden
onderdrukt en dat men een ‘moet'-gedachte best omzet in een zelf graag willen —
spreekt de modeme lezer ongetwijfeld aan wegens de therapeutische waarde
ervan. Vooral zijn opvatting dat de rede machteloos staat tegenover de passies
tenzij zij zelf 'affect’ wordt getuigt van een gedegen mensenkennis die wars is van
alle illusies. Zijn realisme blijkt tevens uit zijn opvattingen over de staat. De staat
heeft niet tot missie de burgers beter te maken maar wel veiligheid te bieden
waardoor zij beter in staat zijn hun macht te vergroten en overeenkomstig hun
eigen aard te leven. De staat is noodzakelijk omdat de rede geen macht heeft over
de passies.

Het belang van deze teksten bestaat erin dat ze het denken van Spinoza
toegankelijk maken voor een breed lezerspubliek terwijl ze de lezer tegelijkertijd
attenderen op het feit dat de begrippen die Spinoza gebruikt, vaak op een andere
manier moeten ingevuld worden dan in de modermniteit. Zo is zijn naturalisme geen
materialisme. De notie 'matuur' valt bij hem niet samen met de materie in de
modeme betekenis van het woord. Daarom ook kunnen in zijn filosofie geest en
lichaam als één en dezelfde zaak worden voorgesteld en sluit zijn determinisme
vrijheid niet uit: hoewel de mens geen vrije wil heeft, toch is hij vrij in zoverre hij
uitsluitend handelt vanuit de noodzaak van zijn eigen natuur en onder de leiding
van de rede leeft. Dit concept van vrijheid is de modeme tijd vreemd. Ook het
begrip utilitarisme heeft bij Spinoza een andere betekenis dan thans en dat blijkt
duidelijk uit de geselecteerde teksten. Het nut bij Spinoza reikt veel verder dan het
materiéle en kwantitatieve nut en overstijgt de tegenstelling egoisme-altruisme.
Zijn utilitaristische uitspraken sluiten een onbaatzuchtig streven naar kennis en
welwillendheid tegenover de medemens niet uit, wel integendeel. Dat is mogelijk
dankzij het koppelingsbeginsel waarbij de mens, in zoverre hij zijn eigenbelang
nastreeft, tegelijkertijd het belang van zijn medemens dient. De notie eigenbelang
heeft hier een andere lading dan welke we gewoon zijn: het belang van de mens
bestaat erin zijn wezen in stand te houden en zijn macht te vergroten (conatus).
Spinoza vertrekt niet van de rationeel denkende en calculerende homo economicus
die egoistisch bezig is; zijn begrip 'nut' omvat integendeel ook het universele
verschijnsel van de gift en de solidariteit. Telkens als de mens deugdzaam handelt,
dwz. leeft vanuit zijn eigen kracht, handelt hij tevens op een wijze die de ander ten
goede komt. De mensen zijn het nuttigst voor elkaar als ze leven overeenkomstig
hun eigen aard en dus het meest hun eigenbelang nastreven. Dat
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leven onder leiding van de rede juist plaatsvindt. Die overgang veronderstelt
immers een sprong die niet inzichtelijk kan worden gemaakt in termen van
oorzaak en gevolg. Hij voltrekt zich plotseling en niet gradueel. Niettemin is hij
geen zeldzaamheid: wie bijvoorbeeld een ongeval heeft overleefd en de dood in
de ogen gekeken komt soms met een schok tot het inzicht hoe betrekkelijk zijn
vroegere zekerheden wel waren. De passie 'schrik’ blijkt hier noodzakelijk te zijn
om de passies te overstijgen, ze is in dit geval geen obstakel op weg naar de rede
maar juist de voorwaarde ertoe. Leven vanuit de rede heeft bovendien een
paradoxaal karakter: wie leeft vanuit zijn eigen kracht ziet in dat hij niet het
autonome subject is dat zijn lot soeverein in eigen handen heeft maar afthankelijk
is van een realiteit die hem te boven gaat. Maar kan de mens wel op eigen krachten
tot het inzicht komen dat zijn vrijheid erin bestaat ... uit eigen kracht te leven?
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