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ongewijzigde vorm had gepubliceerd, het oorspronkelijke manuscript was
immers verloren gegaan, wilde ik van Heidegger weten of hij er al dan niet iets
aan had veranderd. Heidegger heeft me verzekerd dat hij dat letterlijk en
ongewijzigd heeft laten afdrukken. Dat heb ik dan natuurlijk ook geschreven in
mijn inleiding tot de heruitgave, iets wat de Heideggerianen mij overigens zeer
kwalijk genomen hebben, terwijl ik die informatie toch van Heidegger zelf had.
Ik ben dus drie of vier keer bij hem aan huis geweest. Van Freiburg tot
Ziahringen, waar hij woonde, was het een kwartier rijden met de bus. Zihringen
is hier onbekend, maar in Duitsland kent men die plaats omwille van Slot
Zahringen, een bekende burcht. Heidegger woonde in een mooi huis, met
weliswaar veel verspilde ruimte: een monumentale entree over twee
verdiepingen, een galerij daar rond... Zijn werkkamer, een heel klein kamertje
eigenlijk, had wel een mooi zicht op de tuin, en daar zat hij dan. Hij ontving mij
in die werkkamer, de Cinzano stond klaar, en hoewel hij zelf niet meer rookte,
drong hij aan dat ik toch zou roken, en daar voerden we dan onze gesprekken. Ik
kan persoonlijk geen klacht horen over Heidegger: hij was altijd vriendelijk,
behulpzaam, beleefd en vol humor en altijd te vinden voor een grapje — ook over
hemzelf Wel hebben we niet zo bijzonder veel over filosofie gesproken. Zoals
gezegd heb ik zijn lectuur van Mein Kampf daar getoetst. Zonder er al te diep op
in te gaan, heb ik het met hem onder meer ook nog over het volgende gehad:
Husserl had twee zonen. Eén van hen (Wolfgang Husserl, red.) sneuvelde als
Duits officier in de Eerste Wereldoorlog. De andere zoon, Gerhard Husserl,
woonde ook in Freiburg, en ik bezocht hem ook.? Hij vertelde me dat de familie
Husserl die hele grap van Heidegger met de nazi’s als een stommiteit
beschouwde, en dat zij ook wel wisten dat hij geen antisemiet was. Het enige wat
de deur heeft dicht gedaan voor de familie Husserl was het feit dat Heidegger
niet aanwezig was op Husserls begrafenis. Voor joden is dat natuurlijk een straf
stuk. Ik vertelde Heidegger dat. Hij antwoordde dat hij een hele tijd bhad
getwijfeld. Zou de familie zijn aanwezigheid niet als een uiterste uitdaging
opnemen? Uiteindelijk heeft hij gemeend zich dat te moeten ontzeggen. Nu
moest hij van mij horen, dat de familie hem precies dat kwalijk heeft genomen.
Al de rest zouden ze hem vergeven hebben, maar niet komen naar de begrafenis
van Husserl, dat was onvergeeflijk.

Ik heb nog op een andere manier een positieve herinnering aan Heidegger.
In mijn eerste boek, dat een Aristotelesboek was en verschenen is in 1965, staat
nogal wat kritiek op Heidegger. Ik heb er al op gezinspeeld toen ik zei dat je bij
Aristoteles een kritieck op Heidegger kunt vinden. Ik heb Heidegger dat boek
toegestuurd, en hij heeft daar zeer vriendelijk op gereageerd. Ik zocht gisteren
nog naar het antwoord dat hij mij toen gestuurd heeft maar ik heb die brief niet
gevonden. Meer nog, toen men hem toentertijd vroeg naar nieuwe Duitse
filosofie die de moeite waard was om naar het Frans vertaald te worden, heeft hij
blijkbaar als enige boek mijn Aristotelesboek aanbevolen. Daar is dan ook een
Franse vertaling van verschenen.
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van de vraag naar wat op het voorplan moet staan athankelijk is van plaats tot
plaats, van tijd tot tijd, enzovoort.

Voor de rest geldt misschien één van de mooiste vitspraken van Heidegger.
In een seminarie over zijn eigen werk, zei hij tegen de toehoorders: “Men
begrijpt een denker maar indien men zijn grenzen ziet. Zien jullie mijn grenzen?
Ik zie ze niet.

Bedankt voor je aandacht.

Noten

1 Dit artikel is een transscriptie van een lezing gegeven door Rudolf Boehm over
Heidegger, de 18 maart 2009 op de Blandijnberg (universiteit Gent) in het kader van de
lessen van Prof. dr. Gert Van de Vijver.

2 Rudolf Boehm dankt uitdrukkelijk Joris Van Poucke, Filip Kolen en Henk Vandaele
voor de transscriptie van deze lezing.

3 Boehm zei letterlijk: “(...) die zoon van Husserl die ik ook bezocht, die ook in Freiburg
woonde.” Aangezien de zin in de context van Boehms bezoeken aan Heidegger staat, laat
het de interpretatie toe dat Boehm enkel Gerhard Husserl bezocht wanneer hij ook
Heidegger bezocht — als hij toch “in de buurt was.”

4 Boehm verwijst hier naar Husserl’s Krisis der europdischen Wissenschaften.

5 Op dit moment bereidt IMAVO de Nederlandse vertaling van Boehms Topica voor.




