


272

Vervolgens is zij door nauwe of verre familiebanden met alle Europese vorstenhuizen
verbonden. De contacten die zij hiermee onderhoudt zijn vrij levendig en geven een vaak
goed beeld van de tijdsproblematiek. Volgens von Ranke is zij "zo geheel en al op de
hoogte van alle tijdsvragen, van alle toestanden der volkeren, van alle verwikkelingen en
kwesties der kabinetten" dat hij haar niet heeft kunnen vertellen wat "haar vreemd of nieuw
was". De coryfee van de Duitse historici is van oordeel dat zij "een Europees leven leefde,
een echte kosmopoliet was". Een voorbeeld van haar politicke belangstelling en inzicht
is haar kritische vraag aan haar neef Napoleon over de draagwijdte van een "plan’ om
Belgi# binnen te vallen.

In een periode waarin het Europese continent in volle gisting lijkt (Krimoorlog, het
éénwordingsproces van Itali en Duitsland, het keizerrijk in Frankrijk...) had zij inderdaad
voluit een bevoorrechte getuige kunnen zijn waarvan de geschriften een waardevolle
achtergrondinformatie hadden kunnen bevatten. Evenwel, door de gebrouilleerde relatie
met haar man, koning Willem III, leeft zij in Den Haag vaak zozeer geisoleerd, dat in
tegenstelling tot Rankes mening, zij niet steeds op de hoogte is van de actualiteit.

Ondanks de bovenstaande bedenking blijven haar brieven als historische bron de
moeite waard. Wel is het jammer dat de annotaties zo spaarzaam zijn aangebracht dat
bepaalde beschreven gebeurtenissen of personages voor de lezer onduidelijk blijven. De
algemene inleidingen bij elk deel en de genealogische overzichten achteraan het boek,
vullen deze leemte niet op.

Raoul BAUER

EXTIMITEIT ?
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Een kleine sinaasappel — even dacht ik aan een mandarijn, maar kleur en zichtbare
consistentie van de schil evenals proporties van de vrucht overtuigden mij, bij gebrek aan
geur en tast, van het tegendeel — siert de mooie, sobere omslag van dit bundel essays. Als
bloembladen opengeplooid laat de in vieren gesneden schil de samengesloten partjes van
de vrucht zien.

Essays van de hand van psychoanalytici. In het Nederlands. En met een lichtjes
kryptische titel. Wat kan een mens dezer dagen meer verlangen ? Het DSM-tijdperk
bevordert immers niet zo dadelifk de reflexieve benadering of de bedachtzame
theorievorming in het *psy’-vakgebied. Misschien daarom de gedachte aan een uitroepteken
bij de titel die men dan meteen (van Dale maakt geen bezwaar) voor de slagkracht in één
woord zou schrijven : 'Binnenstebuiten !’. Bij nader beschouwing dan toch maar geen



