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Dit boek is ten dele een bewerking, ten dele een oorspronkelijke hememing, door
Carlos Steel, van een cursus 'Historische inleiding tot de Wijsbegeerte' die meer dan dertig
jaar door André Wylleman in Leuven gegeven is. De opzet van deze cursus, en nu dus van
het boek, is het om in te leiden tot het filosoferen, en dit door te onderzoeken hoe
verschillende grote denkers uit de geschiedenis zelf dat filosoferen hebben opgevat. De
vraag die aan dit boek ten grondslag ligt, is dus niet zozeer wat de filosofie zoal aan
inzichten opgeleverd heeft, als wel wat de activiteit van het filosoferen zelf nu eigenlijk
is, en wat bij die activiteit het motief en het oogmerk is. Bij de beantwoording van deze
vraag letten de auteurs er bovendien in het bijzonder op hoe de bedoelde filosofen hun
activiteit hebben afgegrensd tegenover de mythe, de theologie, de wetenschap, enzovoort.
Kortom, het gaat in dit boek om de identiteit van de filosofie. Met het oog hierop krijgen
filosofen uit de geschiedenis het woord. Dat gebeurt in historische volgorde, maar een
’Geschiedenis van de filosofie’ wil het boek uitdrukkelijk niet zijn. En het is duidelijk dat
een boek dat, bijvoorbeeld, Descartes en Kant uitvoerig aan het woord laat komen, maar
Leibniz en Nietzsche nauwelijks, dat ook niet kan zijn.

Het boek maakt de gekozen opzet ruimschoots waar. De auteur onderzoekt telkens
waar een filosoof op uit is met zijn denken, hoe hij zijn eigen filosoferen ziet, en waaraan
hij refereert. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht welke de relatie is tussen het streven naar
inzicht en het streven naar geluk, als twee zaken die het filosofische project motiveren en
sturen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat in de antieke periode filosoferen tevens ’filosofisch leven’
is, en dus per se als een specificke praxis gezien wordt. Zo vinden we hier ook
uiteenzettingen over de vraag welke rol respectievelijk de emotionele beleving dan wel de
gedistantieerde beschouwing, de zintuiglijke ervaring en observatie dan wel de redenerende
rede, de zaak-gerichte dan wel de taal-gerichte analyse in het filosoferen spelen. Tenslotte
besteedt het boek in het bijzonder aandacht aan "het metafysische project van de filosofie
waarin een inzicht op de totale werkelijkheid wordt beoogd”.

Het laatstgenoemde, dat metafysische project dus, is iets wat Steel in zijn boek tracht
te verdedigen. Hij meent dat de filosofie "de vraag naar het ’zijn’ en de 'waarheid’ niet
aan de wetenschappelijke 'cognitie’ mag overlaten” (blz. 130) en dat thema’s rond
‘zingeving' en ’cultuur’ niet losgemaakt moeten worden van thema's als ’theoretisch
inzicht’ en ‘natuur’. Ook op dit punt is het boek waardevol. Hier zijn de vraagstukken
echter ingewikkeld en omvattend; het blijft bij schetsjes, onvermijdelijk gezien het bestek
van het boek.

De keuze om juist deze en niet andere filosofen te consulteren is persoonlijk. Het
genre van de "Inleiding tot de filosofie’ staat op dit punt grote vrijheid toe. De presentatie
van de verschillende filosofen is helder en goed leesbaar. Hier en daar is er te grote
beknoptheid, bijvoorbeeld met betrekking tot het cogito van Descartes of de reductie’ van
Husserl of Derrida’s "uitschakelen van het begrip 'subjectiviteit’". De beknoptheid is hier







